
ReBo’s Bridgeboek  
en de beroemde 

Duitse Schlagersänger Heino 
 
In 2018 gingen Joke en ik op vakantie in das Historisches Kurhaus Bad Münstereifel.  
Toen we incheckten was er plotseling lawaai in de gang. De mensen riepen: Da ist er!!  
Joke keek even om de hoek en zei daar loopt Heino.  
Ik reageerde: die man is toch al lang dood! Gelukkig hoorde hij dat niet……. 
Toen we de volgende ochtend de ontbijtzaal binnen liepen zat hij daar.  
Het bleek dat hij in dat hotel woont en een hele etage in zijn bezit heeft.  
We kregen contact met hem waarbij ik hem vertelde over mijn eerste boek ReBo’s 
Bridgeboek dat bijna klaar was. Toen ik hem een ReBoBridge pen gaf vond hij dat gaaf;-) 
Tijdens het verblijf hebben we een foto laten maken met Heino, Joke en ikzelf. 
Weer thuis gekomen heb ik ReBo’s Bridgeboek afgerond. Ik vond het leuk om die foto  
met Heino in mijn boek op te nemen. Toen het boek bij de drukkerij lag vertelde ik  
dat aan vrienden. Iemand vroeg: mag dat wel zonder toestemming?............paniek!! 
Joke en ik hebben toen meteen een mail gestuurd naar de eigenaresse van het hotel  
omdat zij een direct lijntje met Heino heeft.  
 

Binnen een kwartier kwam het antwoord: Gerne! 
          

  

 
Heino, Joke en Rens in augustus 2018 in das Historisches Kurhaus Bad Münstereifel . 


